
DE SLAK EN DE KERSENBOOM 

EENS WERD DE MEESTER GEVRAAGD OF HIJ NIET TELEURGESTELD WAS VANWEGE HET FEIT DAT 

AL ZIJN MOEITE ZO WEINIG VRUCHT VOORTBRACHT. 

 

ALS ANTWOORD VERTELDE HIJ HET VERHAAL VAN EEN SLAK DIE OP EEN KOUDE, 

STORMACHTIGE DAG IN HET VOORJAAR BEGON DE STAM VAN EEN HEEL HOGE KERSENBOOM 

TE BEKLIMMEN. 

 

DE SPREEUWEN, DIE OP DE BOMEN ERNAAST ZATEN, SCHOTEN IN DE LACH TOEN ZE ZAGEN 

WAT DE SLAK DEED. 

 

EEN VAN HEN VLOOG NAAR DE SLAK TOE EN KWETTERDE:  “HÉ, DOMMERIK, ZIE JE NIET DAT 

ER NOG HELEMAAL GEEN KERSEN IN DE BOOM HANGEN?!” 

 

HET KLEINE DIERTJE ONDERBRAK ZIJN KLIMTOCHT NIET EN ANTWOORDDE:   

“MAAR ZODRA IK BOVEN BEN WEL!” 
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